
 

WANDELEN met 

de VOOROUDERS 
 

Verbinding maken met onze 

inheemse ziel 

 
"WIJ ZIJN VAN DE LEEGTE..." 

 

In het begin was Karakia 

en in Karakia was het begin. 

Niets - De Leegte 

En in de diepten van de Leegte was er 

een Groot Geluid 

En in het Grote Geluid was er Iets. 

En Iets maakte de Zeeën van Stof 

En het Stof was als Hine Pu Kohu Rangi 

En Zij wervelde rond de Hemelen 

En toen kwam het Plotselinge Licht dat  

Te Ra werd genoemd 

En Hij verwarmde de Hemelen 

En uit het Stof en de Warmte werd de Aarde gemaakt 

- En Zij werd Papatuanuku genoemd 

En Land werd gevormd uit Chaos 

En Io scheidde de Aarde van de Andere Landen 

En zette hen op hun reis door de Tijd 

 

 

De dansen die Shafia Mariam heeft 

voortgebracht, weerspiegelen de ontdekking van 

haar eigen inheemse wortels. U wordt 

meegenomen in de Maori-wereld door een 

combinatie van ceremonie, verhaal, beweging, 

dans en zang. Ceremonie is een integraal 

onderdeel van de Maori-cultuur. 
 

U hoort over het Maori-scheppingsverhaal en de 

Atua (goden) die de wereld hebben gevormd. 

We verkennen de heilige klinkers die de essentie 

vormen van Te Reo Rangitira... de meest 

prestigieuze taal. 
 

We brengen tijd door in de natuur... ter ere van 

de Grote Moeder Aarde, Papatuanuku en 

Hemelvader Ranginui, de heilige wateren en de 

statige bomen. Eenvoudige oefeningen met veel 

herhaling zullen helpen om onbekende 

bewegingen en taal te integreren. 
 

Dit is een unieke kans om een aantal van de rijke 

rijkdommen aan inheemse wijsheid te ervaren 

via het wereldbeeld van de inheemse bevolking 

van Aotearoa, Nieuw-Zeeland, Land van de 

Lange Witte Wolk. 
 

Shafia Mariam Stevens is al 

meer dan 40 jaar mentor-

leraar van de Dansen van 

Universele Vrede. Haar 

thuisland is Aotearoa, 

Nieuw-Zeeland. Door zich 

te verbinden met haar 

inheemse ziel via haar 

Maori-voorouders, brengt 

ze de schoonheid en kracht 

van de inheemse bevolking 

van Nieuw-Zeeland in haar dans repertoire. 

Door de geboorte van de schepping te ervaren, 

Moeder Aarde en Vader Hemel te eren, en te 

zingen voor de natuurlijke wereld, is elke dans 

een pareltje van wijsheid uit deze traditie en 

biedt het een kans om verbinding te maken met 

de inheemse ziel die in ons allen huist. 

Dans mentor Michael Ali Stoeckel uit Duitsland, 

verzorgt de muzikale begeleiding. 

 

 

    

 Haere Mai,  

     Haere Mai … 

 Kom, kom 

    wie je ook bent … 

 

        Tihei Mauri Ora 
 

Locatie:  

Gemeenschap De Weyst 

Pater Petrusstraat 21  

  5423 SV Handel,  Brabant,  NL 
 

Start:      Vrijdag  -   24. April  2026  

Welkom vanaf 16.00 uur om te settelen 

Vrijdag Avondmaaltijd:  17.30 uur 

Start Programma:  20.00 uur 
 

Einde:     Zondag  -   26. April 2026 

In de middag rond 16.00 uur 
 

Accommodatie Kosten  €250,00 

Incl. logement 1p/2p. meerpersoons kamers  
    (indeling afhankelijk van aantal deelnemers)  

Incl. Vegetarische maaltijden (vegan melden 

    bij inschrijving) Vrijdag – Zondag lunch  

Incl. Koffie / thee  

(snacks/ frisdrank e.d. zelf meenemen) 
 

Workshop Kosten 

 €150,00 / €130,00 / €110,00 
 

Registratie sluitingsdatum  31-3-2026  

Info:       Eleonora Helderman  

 etmhelderman@gmail.com  
 

 Organisatie St. VredesDansNetwerk 
Bank: NL72 ABNA 0412 3507 26, vermeld Maori 

 https://dansenvanuniverselevrede.nl/ 
 

   De workshop is in het Engels 

 Nederlandse vertaling mogelijk 
 

mailto:etmhelderman@gmail.com

